Column

Over Elske Hijlkema

Elske Hijlkema heeft een
volkstuin bij de Vereniging van
Amateurtuinders Zeist en schrijft
dit jaar een column over haar
ervaringen op de tuin.

Foto: Dick Moonen

Groene dromen

inds 10 jaar heb ik een moestuin van 100 vierkante meter

op tuincomplex Het Slot, naast Slot Zeist. Voor mij is het

niet alleen een plek om te tuinieren, maar ook om even
helemaal tot rust te komen na drukke dagen vol gezin en werk
als communicatieadviseur in de zorg. Met mijn handen in de
aarde ben ik even in een andere wereld, terwijl ik me elk seizoen
verwonder over wat er groeit — en wat niet.

Van pompoenpaniek tot pruimenpijn

Het afgelopen jaar was, op zijn zachtst gezegd, een uitdaging.
Mijn pompoenplant produceerde precies één pompoen.

Mijn pruimenboom gaf de geest nét voor de oogst, en mijn
courgetteplanten voerden een ongelijke strijd tegen een

invasie van slakken. Zelfs de sla wist amper te overleven. Maar
tuinieren is nooit alleen maar oogsten — het is leren omgaan met
teleurstellingen én hoop koesteren voor het volgende seizoen.

Pompclub en tuinpraat

Gelukkig is er altijd de “pompclub”, een bont gezelschap

van zes tuinders met wie ik niet alleen de waterpomp, maar

ook ervaringen deel. Twee keer per jaar organiseren we een
pompborrel. Afgelopen herfst zaten we, met mutsen op en een
biertje of warme chocolademelk in de hand, in de kas om het jaar
door te nemen.

Tips en verhalen vlogen over tafel: zo vroeg mogelijk slakken
verzamelen om later minder last van eitjes te hebben, dahlia’s
gewoon in de grond laten overwinteren, en misschien maar
afscheid nemen van de oranje snoeptomaten. En hoewel coeur de
boeuf-tomaten heerlijk zijn, blijft de oogst helaas altijd wat karig.
Ondertussen ging het niet alleen over de tuin, maar ook over het
leven: van avonturen op datingsites tot het grote aantal nieuwe
gezichten op het tuincomplex.

Nieuwe plannen en frisse moed

Wat dit seizoen brengt, weet ik niet. Met nieuwe plannen begin
ik vol frisse moed. Misschien meer oogst en minder slakken?
Misschien weer verrassingen en nieuwe ontmoetingen in de
tuin? Eén ding is zeker: de tuin blijft een plek van groei —in alle
opzichten.
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De pompclub bij elkaar. Foto: Elske Hijlkema
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