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Tuingezicht
Arie Beukhof

TEKST: ELSKE HIJLKEMA FOTO: DICK MOONEN

In de nieuwe serie “Tuingezicht” stellen we in elke editie een bijzondere volkstuinder

voor. Dit zijn mensen die altijd klaarstaan voor anderen en belangrijk zijn voor de

tuingemeenschap. Deze keer spreken we met Arie Beukhof (81) van De Slottuin,

onderdeel van de Vereniging van Amateurtuinders in Zeist.

Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Twintig jaar geleden, net na mijn pensioen, vroeg een
overbuurvrouw of ik wilde helpen met het opknappen

van een moestuin. Daar rolde ik in, en toen heb ik mijn ei-

gen tuintje genomen. Ik ben opgegroeid op een landgoed
bij Ede waar mijn vader het onderhoud deed. Daar had ik
al een eigen tuintje met aardappels en sneeuwklokjes.’

Wat betekent tuinieren voor je?

‘Ik stond 40 jaar voor de klas en was altijd binnen.

Na mijn pensioen wilde ik naar buiten. In de tuin

werken geeft me energie. Eigenlijk wilde ik als
amateurarcheoloog aan de slag, maar door nieuwe
wetgeving kon bijna niks meer. Toeval of niet, in mijn
tuin vond ik toch een paar zilveren lepeltjes van de oude
Gero-bestekfabriek die hiernaast stond. Ik geniet van de
onvoorspelbaarheid van de natuur. Zo bloeide mijn yucca
dit jaar in de herfst en vorig jaar in de lente.’

Wat doe je het liefst in de tuin?

‘Ik heb ongeveer 300 vierkante meter met bloemen,
grasveld, groente, een composthoop en een kas. Meestal
rommel ik wat aan, beetje schoffelen en spitten. Ik loop
ook graag een rondje. Ik help ook anderen, maar dan wel
als zij er niet zijn — ze moeten niet op mijn vingers kijken.
En na een dag hard werken geniet ik van een pilsje.’

Wat is het geheim van jouw betrokkenheid?

‘Ik ben opgevoed met het idee dat je elkaar helpt. Als
mensen ziek zijn of iemand overlijdt, doe ik tijdelijk de
tuin erbij, en ik hou de heg bij. Ik doe wel minder dan
vroeger; nu ben ik er meestal van 11.00 tot 17.00 uur.’

Wat is je favoriete plant?

‘Sneeuwklokjes. Die hadden we ook op het landgoed waar
ik opgroeide. Ik heb allerlei soorten in mijn tuin: gewone,
dubbele en breedbladige.’

Welke raad geef je vaak aan anderen?

‘Tk raad beginners aan om met rechthoekige bedden en
paden te werken, en om veel te wieden. Planten nemen
geen vakantie! Zorg ook voor voldoende licht bij groente,
want spinazie groeit niet in de schaduw. Als mensen zeg-
gen dat je heermoes en zevenblad kunt eten, zeg ik altijd:
het is niet voor niks vergeten groente!’

Is er een tuinregel die wel anders mag?

‘Er mag strenger op onkruid worden gelet. In veel tuinen
op ons complex staat flink wat onkruid dat vaste planten
overwoekert. Maar helemaal strak hoeft het ook niet; een
mooie wilde plant mag bij mij bljjven staan.’
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